
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

m.p.s.  AZOLLA 



 
 

          Evelien  Henny  Rudi  Henk                         Sina  Feddy  Co  Fons 
 



 
                               

                                       Will               Irene 
 

 

 
De Bemanning van de Azolla 

 

 



 

 

 

Zondag 8 juli 

 

Vanaf 20.00u. komen onze gasten aan boord. 

Arnhem was redelijk afgesloten vanwege de wereldkampioenschappen 

inline skaten. 

Veel mensen moesten lang zoeken om bij ons schip de “Azolla” te 

komen. 

Na een welkomstwoord hebben we onze hutten bekeken. 

Daarna gezellig met elkaar een drankje. 

Om 23.00u. lagen de meeste gasten in bed. Wij zijn allemaal moe van 

de eerste indrukken. 

 

 

 

 
 
 

 



  

 

 

Maandag 9 juli 

 

Na een rustige nacht in onze mooie hutten varen we vandaag van 

9.30u. tot 14.00u. 

Dan zijn we in het mooie Cuijk waar Irene woont, ze weet veel over 

Cuijk te vertellen. 

Aangekomen in Cuijk krijgen we een heerlijke lunch voorgeschoteld 

met tonijnsalade, broccolisoep en natuurlijk knapperige broodjes. 

Vanaf de kade zie je de Martinuskerk staan, heel groot en prachtig 

met z’n twee torens. 

Hierna zijn we Cuijk ingewandeld. 

Henk had niet zo’n zin om mee te gaan en Rudi had last van zijn buik. 

Ook hij blijft even in zijn hut. 

Na een rondje om de grote kerk en een bezoek aan een beeldentuin 

lopen we naar het oude Regouin gebouw, waar vroeger een leerlooierij 

gevestigd was. Cuijk had eind 1800 zelfs elf looierijen.  

 

 

 



 
Beeldentuin Cuijk 

 



 
 

 



 

Gezellig wat gedronken met z’n allen op het mooie terras van dit 

opgeknapte gebouw. 

De bediening wordt verzorgd door mensen met een verstandelijke 

beperking met behulp van overig personeel. 

We konden ook de winkel, bakkerij, de stomerij en het atelier 

bezoeken. 

In de bakkerij kregen we een vers gebakken koekje. Hmm, dat 

smaakte goed. 

Hierna zijn we weer naar de kade gelopen waar “onze Azolla” ligt. 

Om 18.00u volgde het welkomstwoordje van de kapitein. Alle mensen 

die op de boot werken werden aan ons voorgesteld. 

Daarna dronken we allemaal een glaasje “champagne”. 

Na het heerlijke diner kwamen de zoon, schoondochter en twee 

kleinkinderen van Irene ons bezoeken en de boot bewonderen. Ze 

vonden het prachtig, vooral de hutten en het zwembad. 

Er kwam een prachtig groot schip naast ons liggen met hele mooie 

kroonluchters in de eetzaal. 

Tendens bood ons nog een drankje aan en daarna zijn we lekker naar 

onze hutten gegaan om te slapen. 

 

 



 

 
 



Dinsdag 10 juli 

 

Als we ’s morgens allemaal weer gedoucht en echt wakker zijn gaan 

we met z’n allen heerlijk ontbijten. 

Er staat weer een fantastisch buffet klaar met verse spullen, 

croissants, verse broodjes, sapjes, kwark, fruit en noem maar op. 

Gelukkig zat Rudi ook weer aan tafel. Gisteravond voelde hij zich niet 

zo goed en hebben we hem wat eten in zijn hut gebracht. 

Vandaag is het bewolkt en niet zo warm, dus …lange broeken en 

jasjes aan. 

We varen naar Arcen en gaan naar de Kasteeltuinen. 

We zijn net door de grote sluis van Sambeek gevaren; altijd een 

beetje spannend. 

Helaas moest Rudi worden opgehaald. 

Hij had weer zo’n last van zijn darmen en wilde graag naar huis. 

Wel heel jammer, wij wensen Rudi beterschap. 

Na een heerlijke lunch met kippenpootjes en groentesoep begint het 

om 13.00u. te regenen. 

We zijn toch naar de Kasteeltuinen in Arcen gegaan. 

Wandelend zijn we daar naar toe gegaan, het is maar een kwartiertje 

lopen. 

Een heel mooi oud kasteel met een gracht er omheen. 

We zijn ook even in het museum geweest, waarna we via de winkel de 

prachtige tuinen zijn ingewandeld. 

We hebben de fonteinen gezien en zijn onder een waterval door 

gelopen. Heel spannend. 

Ook zijn we nog door de romantische rozentuin gelopen. Er was ook 

een leuk klein rozenhuis 

 

 

 



 
 

 



 
Kasteeltuin Arcen. 



Maar we werden natuurlijk ook moe en zijn toen op een terras gaan 

zitten onder de parasols. 

Helaas dienden de parasols meer als paraplu’s. Het regende weer 

even flink door. 

Tendens bood ons weer een heerlijk drankje aan; wie echte 

Limburgse vlaai wilde hebben (abrikoos of kersen) betaalde de vlaai 

zelf. 

Dat was echt smullen. 

Moe maar voldaan zijn we weer naar de kade gewandeld. 

 

 
 

Iedereen ging aan boord even zijn ding doen, want het diner was pas 

om 18.00u. 

O.a. kaarten, haken, kleuren of gewoon lekker zitten en naar buiten 

kijken. 

We zijn inmiddels op weg naar Maasbracht waar we Grubbenvorst 

passeren. 



 
Voor de liefhebbers is er s avonds voetbal op TV 

  



Woensdag 11 juli 

Vanmorgen rond 7.30u. vaarden we al vanuit Maasbracht naar 

Maastricht. 

Een mooie tocht met veel sluizen, en dan ook nog al die bruggen. 

Er was een brug bij die zo laag was dat we er bijna niet onderdoor 

konden. 

De radar en vlaggenmast waren al van het dek gehaald. 

gelukkig lukte het toen wel. Pfffft. 

Het zonnetje ging heerlijk schijnen en de meeste mensen zaten 

daarom op het dek. 

 

 



 
 

Het is heerlijk op het zonnedek. 

 



 

 
Maastricht 



 

 

Na het lekkere eten om 12.00u., zijn we Maastricht ingewandeld met 

de groep. 

Behalve Henk, die vond het fijner om op het dek te zitten. 

Het was heel druk in Maastricht omdat André Rieu er in de avonden 

een concert geeft. Dit gedurende een maand lang, een paar keer per 

week. 

Een heel lekker ijsje gegeten bij de HEMA, waarna we nog wat 

rondgewandeld hebben in die prachtige stad. 

Daarna terug naar het schip om te relaxen. 

Na een verrukkelijk diner, zoals altijd, is Will met Ko, Fons en Henk 

nog even een terrasje wezen pakken op het Onze Lieve Vrouweplein. 

Gezellig verwarmd onder een parasol. 

De achtergebleven dames hebben naar de voetbalwedstrijd 

Engeland-Kroatië gekeken. 

In de pauze kwam Will met de mannen terug en hebben we met z’n 

allen zitten kijken. 

Uiteindelijk verloor Engeland. 

Daarna zijn we rustig naar onze hutten gegaan en zijn we gaan slapen. 

 

 
 

 



 

 
Nog even voetbal kijken 

 



 

Donderdag 12 juli 

 

Vanmorgen is het schip al om 7.30u. vertrokken van Maastricht naar 

Thorn. 

Tijdens het ontbijt heeft onze gids veel verteld over dit prachtige 

witte stadje. 

Na een vervroegde lunch hadden we de tijd om naar Thorn te gaan 

wandelen. 

Fons, Feddie en Ko gingen mee. 

We hebben de oude abdij gezien en allemaal witte huizen en 

terrassen. Wat een bijzonder mooi stadje. 

Terug bij de boot wilde Fons heel graag even zwemmen in het 

zwembad op het dek. 

Wel wat koud, maar toch heel fijn. 

Irene ging ook mee het water in. 

Samen met Fons baantjes getrokken. 

Wat kan die Fons toch goed zwemmen; hij won steeds van Irene. 

Ook borstcrawl beheerst Fons heel goed. 

Het is heel bijzonder om tijdens het varen toch te kunnen zwemmen. 

 
 

 



 
Het witte stadje Thorn 

 



 

 

Om 16.00u. kwamen we aan bij de kade van Roermond. 

Ko, Henk en Irene leggen snel nog even een kaartje. Altijd leuk. 

Daarna konden we even naar Roermond centrum lopen. 

De dames, behalve Feddie hadden daar geen zin in. 

Irene blijft bij de dames die gezellig in de salon blijven zitten lezen 

en een drankje nemen. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Will is samen met Feddie, Fons en Ko de stad Roermond in gelopen. 



 

 

 

Om 18.00u. weer een diner waar je U tegen zegt en waarop iedereen 

zich altijd op verheugt. 

Altijd een voor-, hoofd- en nagerecht. 

We kunnen altijd kiezen tussen vlees of vis en soms ook nog uit een 

vegetarisch gerecht. 

Later op de avond is er bingo. 

En jawel hoor!!! Will heeft een prijs. 

Zij krijgt een leuke tas met de Azolla er op. 

En wie krijgt die Tas? Natuurlijk Evelien. 

Die tas wilde ze al de hele week kopen. Lief van Will. 

Het was een heel gezellige avond op de boot. 

De andere mensen op de boot praatten ook gezellig met onze gasten 

en daar kwamen hele mooie gesprekken uit voort. 

Vooral Ko, Evelien en Fons babbelden heel wat af. 

Om 11.30u. gaan de meesten van ons naar de hut. 

het was een gezellige dag. 

 

 
 



 

Vrijdag 13 juli 

 

Rond 8.45u. zitten we weer aan het ontbijt. 

Altijd weer een feestje. 

Die ochtend doen we rustig aan, want na de lunch gaan we met de bus 

op excursie. 

Het schip vaart vanuit Venlo, waar we die nacht hebben gelegen, naar 

de haven van Nijmegen aan de Waalkade. 

Maar wij gaan met de bus van Venlo naar Nijmegen en stappen daar 

weer aan boord. 

Vanuit Venlo rijden we door de Maasdorpen over de linker 

Maasoever. 

We zien velden waarop de asperges hebben gestaan. 

Ook worden hier veel afrikaantjes en rozen gekweekt, maar ook hele 

velden met blauwe bessen. 

We komen door allerlei kleine dorpjes, zoals Smakt een 

bedevaartplaatsje van de heilige St. Jozef. 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

Via Boxmeer, Gennep en het mooie Duitse natuurgebied het 

Reichswald, komen we aan in Kleef (D). 

Hier stoppen we en gaan een lekker ijsje eten, in de schaduw bij een 

ijssalon. 

Will en Irene trakteren. 

 

 

 



 

 

 

 

Daarna gaan we verder via de Ooijpolder naar Nijmegen. 

Roy, onze reisleider, en de chauffeur vertellen ons van alles van wat 

we zien. 

En ja, daar zien we Nijmegen. 

De voorbereidingen voor de Vierdaagse zijn al in volle gang. 

We rijden nog een extra rondje door de drukke stad Nijmegen, 

omdat de Azolla nog niet is aangemeerd. 

Zo rijden we over de “Oversteek”, de nieuwe moderne brug over de 

Waal. 

Daarna over de oude Waalbrug terug…… en wat zien we in de Waal? 

Onze Azolla komt er net aangevaren. Heel mooi om te zien. 

Al met al is het ondertussen 18.30u. geworden en om 19.00u. begint 

het Captains Dinner en moeten we allemaal onze mooiste kleren aan. 

Dat is gelukt, kijk maar op de foto. Zo leuk aan de drukke Waalkade 

 

 
 



 

 

Captain,s Dinner 

 

 



 

 

 

 

 

Om 20.30u. na het Captains Dinner, wat heerlijk was, begint de live 

muziek. 

Fons danst erg goed en is zeer attent voor zijn danspartners. 

Henk danst ook met Will, Feddie danst in haar eentje. Prachtig om te 

zien. 

Ko heeft met Irene gedanst en Evelien vroeg weer een liedje aan: 

“Het kleine café aan de haven”. 

Ze danst en zingt mee en ziet verder niets meer. Mooi!! 

Zelfs Sina danst, samen met Will. En ook Henny staat bij ons op de 

dansvloer. 

Na een consumptie van Tendens, komen er zoutjes en bitterballen. 

Om 11.30u. gaan de eersten naar bed; onze lieve “bloemendames”, 

Sina en Evelien. 

Ze zijn echte vakantievriendinnen geworden en liggen samen in de 

hut. 

Om 24.00u. is de muziek afgelopen. 

Will en Irene zijn van de Tendens gasten de laatsten die naar bed 

gaan. Nog even samen genoten van een glaasje witte wijn. 

Een prachtige dag en avond! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Zaterdag 14 juli 

 

Vroeg op allemaal!!! 

Koffers pakken, alles moet voor het ontbijt op de gang staan. 

Daarna mogen we de hut niet meer in. 

De koffers worden door sterke mannen naar boven gebracht. 

Iedereen is op tijd klaar! Hoera, jullie zijn echte toppers. 

Ontspannen hebben we daarna ontbeten 

Tijdens de koffie hebben Will en Irene de vakantieherinnering 

uitgedeeld. 

Voor iedereen was er een persoonlijk woordje, wat ook op de 

herinnering staat. 

 

 

 
 

 



 

 

Om 13.15u. meren we aan de kade van Arnhem. 

Altijd leuk om weer terug te zijn en bekende mensen te zien. 

Eerst moet er een loopplank worden uitgelegd door de sterke 

mannen. 

Daarna worden alle koffers en tassen op de kade gezet. 

Vervolgens komt het afscheid. 

Altijd wel moeilijk, tenslotte zijn we een hele week met elkaar 

opgetrokken. 

Knuffels worden uitgewisseld.  

 

 

 
 

 

  



 

 

 

Lieve gasten, het was een mooie week waarin we veel hebben 

gelachen en gepraat. 

We zullen jullie zeker missen. 

Fijne zomer allemaal. 

 

Dikke zoen van Will en Irene. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Wist u dat….. 

 Sina en Evelien grote vriendinnen zijn; 

 Co al filmpjes en foto’s maakt met z’n IPad; 

 Feddie geweldig mandala’s en andere dingen kan inkleuren; 

 Will een ijssalon zocht met bankjes, maar we er al naast 

stonden; 

 Feddie erg goed kan lachen; 

 Co in de ochtend te veel had ontbeten en daardoor misselijk 

werd; 

 de “boeffies” van Evelien gezinsuitbreiding hebben gekregen 

van een beertje; 

 Henk heerlijk sigaretjes rookt op het dek; 

 Hennie heel hard kan lopen, vooral op de loopplank; 

 Fons heel veel over het schip, sluizen en andere dingen weet; 

 we op een morgen bij Maastricht bijna niet onder de brug door 

konden omdat deze zo laag was; 

 we al heel veel bruggen en sluizen gehad hebben; 

 en we wel 385 km gevaren hebben; 

 de Azolla 76,5m lang en bijna 8m breed is; 

 er 90 mensen op de Azolla kunnen; 

 Henny en Feddie mooie kleding gekocht hebben; 

 Feddie ook neon kleurpotloden en glitterpotloden gekocht 

heeft, Fons een glaasje en een lepeltje, Sina een prachtige 

armband; 

 Evelien kocht een mooie roze sjaal aan boord; 

 Sina en Evelien ze de “bloemendames” genoemd werden omdat 

ze veel kleding met bloemen hadden; 

Co en Rudi een eenpersoonskamer hadden; 

 



 

 

 
 



 

 

Wist u dat 

       Het heel jammer is dat Rudy naar huis moest met  

       darmproblemen  

 Will heel mooi kan haken; 

 Feddie en Fons heel goed kunnen dansen; 

 Hennie heel goed kan breien; 

 Co en Henk graag een kaartje leggen met Irene en……. 

 Will en Irene een topweek hebben gehad met jullie. 

 Hopelijk kijken jullie ook terug op een fantastische vakantie op 

de Azolla. 
 

 

 
 

TENDENS 

“Vakanties waar we vrienden worden” 
 

 

 

 

 



 

  

  

 


